
 

Đức Giê su- dẫu là Thiên Chúa

 

Nhưng đã không đặt mình như là Thiên Chúa
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(Nam) Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
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(Nữ) Mặc lấy thân phận nô lệ trở nên giống như phàm
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nhân sống như người trần thế. Người đã tự hạ
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mình và vâng lời cho đến chết và chết trên Thập Giá.
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(Nam) Bởi vậy Thiên Chúa đã tôn vinh Người
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(Nữ) Và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu

31

 

Để khi nghe tên Giê su- (Nam) Mọi loài trên trời dưới

36

 

đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống

40

 

(Nữ) Mọi lưỡi phải tuyên xưng Đức Giê su- Ki tô- là
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Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang.
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Người Là Thiên Chúa Khiêm Hạ
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